
Van Ds. Neeltje Reijnders 

Zijn hoog verstopte eieren het lekkerst? (foto Marlies Zwemstra)  

Wat een indringende tijd was de Stille Week en Pasen dit jaar. Met de inbreng van Harmonieorkest Fusica op Goede Vrijdag, 
met het Markusevangelie van Jacob de Haan onder leiding van Madeleine Boertje. Met de viering van het Heilig Avondmaal op 
Witte Donderdag en de binnenkomst van het Licht op Stille Zaterdag.   
Met veel werk van mensen voor en ook weer vooral achter de schermen, de leden van de diaconie, de gastdames, het 
kerkelijk bureau, de stoelenploeg en dan hebben we het nog niet eens gehad over het Paasontbijt. Dat werd door een groep 
gemeenteleden op Paasmorgen zo keurig verzorgd en voorbereid dat het een lust voor oog en mond was. Ook de cantorij was 
onmisbaar aanwezig deze dagen, onder leiding van de cantor/organist Niels de Klerk.  Je krijgt een idee met hoeveel mensen 
je zulke dagen alleen al in de voorbereiding viert. En dan, last but not least,  was er nog de Kinderkring die eieren verstopt 
had en die met de kinderen in dat mooie Paasweer ging zoeken (en op de foto te zien: vinden!). 
Ook hun werk was zeer gewenst. Zo sluiten we deze periode af.  

De kerkweek van dag tot dag  

Maandag 28 april is er om 20.00 uur Bijbelen met ds. Ruben den Hertog in de Ontmoetingskerk  
Dinsdag 29 april vergadert de kerkenraad om 20.00 uur  
Woensdag 30 april is er de Bijbelkring om 9.30 uur in de Herberg over kerkvader Augustinus van Hippo  
Vrijdag 2 mei is er in de Ontmoetingskerk een dag aandacht voor Joods Naaldwijk, zie hiervoor de Vrije Ruimte  
Zondag 4 mei gaat ondergetekende voor in de morgendienst, in de 4 mei viering, om 19.00 uur is de spreker namens de 
kerken ds. Ruben den Hertog  
Van maandag 5 mei tot en met maandag 12 mei ben ik op vakantie.  
Ds. Neeltje Reijnders  

Dienstenrooster 
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Bezoek 
Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek ontvangt, geef het door aan ds Neeltje Reijnders. 
Kijk om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!  
  
Openstelling Oude Kerk 
De Oude Kerk is op woensdag en zaterdag enkele uren open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. Er is 
op deze momenten een suppoost aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 
Op woensdag van 13:00 - 16:00 uur 
Iedere zaterdag van 14:00 – 16:00 uur. 
(Onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden) 
  
Contact 
Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn: 
www.oudekerk-naaldwijk.nl 
  
Kent u mensen die deze nieuwsbrief van de Oude Kerk ook willen ontvangen, laat het even weten. 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 
ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl 
Scriba: Wim Boekestein, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl 
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