
Een moeilijke dag 
Vandaag was een "Moeilijke Dag", zei Poeh. 
Er viel een stilte. 
Wil je erover praten? Vroeg Knorretje. 
Poeh dacht even na. Nee, ik denk het niet. 
Geeft niet, zei Knorretje, terwijl hij naast hem ging zitten. 
Poeh keek naar zijn vriend. 
Wat ben je aan het doen? 
Niet veel, antwoordde Knorretje. Gewoon bij je zitten. 
Ik weet hoe "Moeilijke Dagen" voelen. 
Soms helpt praten niet, maar weten dat er iemand is wel. 
Poeh slaakte een kleine zucht en boog zich iets dichterbij. 
Terwijl de twee vrienden in stilte naast elkaar zaten, realiseerde Poeh zich: 
Sommige lasten voelen lichter als je ze niet alleen draagt. 

 

Doopdienst 
Op zondag 19 oktober zal Reinier Jens Knoppert gedoopt worden. 
We hopen dat het samen met zijn ouders, grootouders, familie en vrienden een feestelijke dienst zal worden. 

Weekbrief 
De redactie van de weekbrief is achter de schermen druk bezig om de weekbrief aan te passen. 
We gaan met een ander programma werken waarmee het voor ons gemakkelijker wordt. 
Uiteraard wordt u meegenomen in de veranderingen en op de hoogte gebracht als we echt de lucht ingaan. We willen u 
daarover binnenkort uitleg geven.  
Alvast handig om te weten; u hoeft zelf niets te doen om de weekbrief te blijven ontvangen. 
Zodra we de testfase voorbij zijn, wordt u op de hoogte gebracht. 
Als u er vooraf al vragen over heeft, stel ze gerust aan ons. 
(De redactie bestaat uit 4 personen: Marjanka Wolvers, Annemarie Voorberg, Maurits Knoppert en Caroline Koenen) 

Bezinning Beleving Verdieping 
Het komend jaar is het thema: 'tegen de stroom in'. 
Komende week worden er al twee bijeenkomsten georganiseerd; 
- Jona 
Op een aantal maandagavonden leggen we al enkele jaren een link tussen ons jaarthema en een Bijbelverhaal. Daarom 
noemen we deze avonden ‘Bijbelen’. Op maandagavond 20 oktober staat Magda Hazeleger stil bij Jona en het jaarthema 
‘Tegen de stroom in’. Op de startzondag van de Ontmoetingskerk ging het ook al over hem. Nugaat Magda verder in op zijn 
verhaal. Er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. 
Ontmoetingskerk, maandag 20 oktober, aanvang 20.00 uur. 
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- Marc Chagall, ‘schilder van Gods aanwezigheid in de wereld’ 
John Batist komt met een lezing over leven en werk van Marc Chagall (1887-1985). Chagall is 
wereldberoemd door zijn schilderkunst, zijn glas in loodramen en keramiek. Steeds speelt zijn 
Joods-Russische achtergrond een rol. Op de kunstacademie in St. Petersburg ondervond hij 
discriminatie. Hij verhuisde naar Parijs en raakte bevriend met moderne kunstenaars die hem 
inspireerden. Zijn werk beschouwde hij als religieus: “Ik ben een mysticus ... mijn werken is mijn 
bidden.” 
John Batist woont in Naaldwijk. Hij studeerde HBO-theologie en werkte als pastoraal werker buiten 
het Westland. Inmiddels is hij gepensioneerd en nog steeds actief in het pastoraat. 
Ontmoetingskerk, woensdag 22 oktober: aanvang 20.00 uur 

De overige bijeenkomsten kunt u lezen in de folder op de homepage www.oudekerk-naaldwijk.nl  

Bezoek 
Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek ontvangt, geef het door aan de kerkenraadsleden of aan het kerkelijk bureau. 
Kijk om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!  
  
Openstelling Oude Kerk 
De Oude Kerk is op woensdag en zaterdag enkele uren open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. Er is 
op deze momenten een suppoost aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 
Op woensdag van 13:00 - 16:00 uur 
Iedere zaterdag van 14:00 – 16:00 uur. 
(Onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden) 
Contact 
Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn: 
www.oudekerk-naaldwijk.nl 
  
Kent u mensen die deze nieuwsbrief van de Oude Kerk ook willen ontvangen, laat het even weten. 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 
Scriba: Wim Boekestein, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl 
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