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Waar * staat in de liturgie, gaat de gemeente staan 
 

Orgelspel 
 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst, 
ze komen terug voor de doop 

 
We oefenen de liederen 

 
Welkom en mededelingen 

 
We ontsteken de kaars 

 
*Aanvangslied: Dit is een morgen als ooit de eerste 

Dit is een morgen, als ooit de eerste 
Zingende vogels geven hem door 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen 
Beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven 

Vochtige gaarde, geurend als toen 
Dank voor gewassen, grassen en bomen 

Al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen 
Licht dat ooit speelde waar Eden lag 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping 
Dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
*Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de heer, 
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Vg: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

ALLEN: DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT HIJ BEGON 



V: Genade en vrede van God die ons liefheeft en van Jezus Christus 
onze Heer, die leeft. 

A: AMEN 
 

Waar gaat het over vandaag? 
 

Gebed om ontferming 
 

Glorialied Lof zij de Heer 
Lof zij de heer, de almachtige koning der ere 

Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren 
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam 

Loof al wat ademt de Here. 
 

Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven 
Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugels geheven 

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
Gebed 

 
Bijbellezing uit het Evangelie volgens Mattheüs 18 en 19 

[1] Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is 
eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ [2] Hij riep een 

kind bij zich, zette het in hun midden neer [3] en zei: ‘Ik verzeker 
jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het 
koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. [4] Wie zichzelf 

vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk 
van de hemel. [5] En wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, die 

ontvangt Mij. 
Matteüs 19 

[13] Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem; ze wilden dat Hij 
hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen 
berispten, [14] zei Jezus: ‘Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want 



het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ [15] En 
nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder. 

 
Wij zingen Laat de kind’ren tot mij komen (Hannah Lam) 

Laat de kind'ren tot Mij komen, alle, alle kind'ren. 
Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren. 

Want de poorten van Mijn rijk staan voor kind'ren open, 
laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen. 

 
Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. 

Laat de mensen tot mij komen houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van Mijn rijk gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk bij Mij binnen lopen. 
 

Overweging 
 

Meditatieve muziek 
 

We horen Wiegelied  van de 3Js 
k betover je voor het slapen gaan 

Spreek een goed woord en raak je aan 
Engelenkoren zingen straks je naam 

Nu ben je nog zo'n kleine vent 
En zolang jij de mijne bent 

Ben ik voor jou, en pas mijn leven aan 
 

Maak ik je blij wanneer je huilt 
Voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij 

Breek ik het ijzer met m'n hand 
Voel ik me wijzer dan de krant van morgen 

Zal voor je zorgen, kleine man 
Lag het aan mij dan zou jij eeuwig leven 

 
Arnold Knoppert vertelt over het doopvont 

 



Dooplied (T: René van Loenen, M: Mirjam van den Hoek) 
Mirjam: 

Nog maar nauwelijks uitgeslapen 
nog niet aan bestaan gewend, 
werd je zichtbaar. Zie: je bent 

naar Gods eigen beeld geschapen. 
 

Kwetsbaar aan het licht gekomen 
deel je tastbaar ons bestaan, 

onze liefde. Wij verstaan 
in ons hart je diepste dromen. 

 
Allen: 

Onze harten kloppen samen, 
leven uit geloof, uit hoop, 
in het teken van de doop, 

zegel van Gods liefde. Amen. 
 

 
Wij vieren de doop 

Vandaag zullen we Reinier dopen. Daarom is het extra feest. We 
vieren dat God vriendschap sloot met mensen, met ons. 

De doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is 
voor ons een teken van die vriendschap: een verbond dat God lang 

geleden sloot met Abraham en Sara, met Izaäk en Rebekka, met 
Jacob en Lea en Rachel. Het verbond werd zichtbaar in Jezus, voor 

wie juist kleine mensen, kinderen en iedereen die niet zo belangrijk 
deed, de belangrijkste waren van allemaal. 

Als we Reinier dopen, gebruiken we water. Je kunt water drinken, je 
kunt je erin wassen. Planten en bomen en dieren, en alles in de 

natuur, net als wij, leeft van water. Water is een symbool van nieuw 
leven, leven in vrijheid, leven zoals het bedoeld is. 

 
Jullie brengen je kind hier in het midden van de gemeente, een 

groep van mensen die zingen en vragen en bidden en luisteren, met 



elkaar en met God in gesprek zijn, soms vol overtuiging, soms vol 
twijfel, soms maar halve beetjes, met ieder onze eigenheid. 

We zijn op zoek naar elkaar, op zoek naar God en op zoek naar een 
wereld waar alle mensen in vrede en gelijkwaardigheid kunnen 

wonen, zo verschillend als we zijn. Want we zijn geraakt door de 
verhalen in de Bijbel over schepping en bevrijding en hoop en geloof 

en liefde. We hopen dat Reinier zich in deze gemeente thuis zal 
voelen en met ons mee wil gaan. 

 
Vragen aan de doopouders 

Geloof je in het goede nieuws van Gods liefde voor alle mensen? 
Beloof je samen met de gemeente te leven in vriendschap met God 

en met heel de schepping? 
Beloof je zoveel als je kunt die liefde ook aan je kind over te dragen? 

Beloof je om te zoeken naar manieren om je kind de waarde van 
vrede en liefde duidelijk te maken, en dat naar je vermogen voor te 

leven? 
 

Antwoord van Erik en Mattanja 
Allen: 

Wij van onze kant nemen Reinier graag in ons midden op 
Als een kring van mensen die er voor anderen willen zijn, en dus ook 

voor jullie. 
Doop van Reinier Jens Knoppert 

 
Gebeden, afgesloten met gezongen Onze Vader 



 
Collecte voor kerk en diaconie 

  



Slotlied: 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

Jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

Bij gevaar, in bange tijden 
Over jou zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
In zijn liefde je bewaren 

In de dood je leven sparen 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten 
In zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

*Wegzending en zegen 
Allen: 

 
 

Orgelspel 
 
 
 

Na de dienst bent u van harte welkom in het koor van de kerk om de 
doopouders te feliciteren. 

  



 
De kerkdiensten vanuit de Oude Kerk Naaldwijk zijn digitaal te volgen 

(ook nog enige tijd na afloop): 
http://www.kerkomroep.nl/kerken/10283 

 
 

 
 
 
 
 

Met deze QR-code kunt u uw gift overmaken 
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